Potdichtkunst, zeeschijngeluid

‘Als je goed om je heen kijkt zie je dat alles gekleurd is’, dichtte K. Schippers.
Endat veel taalgebruik poézie is of zou kunnen zijn, voegen wij daar met
een wekelijks groeiende verzameling aan toe.

De Kunstwandelroute in Hummelo op Iandgbed ze worden niet direct als gedlcht herkend’ Vanaf nu

Enghuizen is nog tot en met Pinksteren open. Hans hopelijk wel.

Mellendijk liep er al rond en zag deze Muurbloem-

lezing met zogenoemde éénwoordgedichten. Wij Blijft u ze sturen, de foto’s van de door u gevonden,
kenden het bestaan van die poézievorm nog niet. al dan niet onbedoelde, poézie met datum en

Mellendijk noemt ze de ‘muurbloempjes in de poézie, vindplaats naar: taal@volkskrant.nl.




